
Matteüs 7:24
“Jezus zei: “Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Dan lijk je op 

een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond.”

Opdracht: 
Maak een kunstwerk met je voeten! 
Terwijl je op de grond ligt, houdt je een stift of potlood tussen 
je tenen. 
Zoals op het plaatje. Oefen maar even.

Werk nu in tweetallen.
De tekenaar houdt z’n ogen dicht of krijgt een blinddoek om.
De ander geeft aanwijzingen voor het tekenen van een huis. 
Bijvoorbeeld ‘naar omhoog en links voor het dak’…
Bekijk daarna samen de tekening!

Vraag om door te praten:
1. Hoe zouden we kunnen luisteren naar wat Jezus zegt?


